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VOORBEELDGEBED VOOR KERKEN 
[Voor Israël en de terugkeer van de gijzelaars] 

 
 
Vader, wij komen vandaag voor U als wachters op de muren van Jeruzalem 
om het volk Israël naar U toe te verheffen. Wij voegen onze gebeden bij die 
van hen tijdens dit gebedsweekend voor bescherming, bevrijding en 
overwinning. Als wachters zullen wij dag en nacht niet zwijgen en U geen rust 
gunnen totdat Uw werk is volbracht en U Jeruzalem tot een lof op aarde 
hebt gevestigd. 
 
Heer, we bidden eerst voor de regering van Israël, vooral voor premier 
Netanyahu, het kabinet, de Knesset en iedere adviseur. Wij bidden dat U Uw 
licht en waarheid op de leiders van Israël wilt laten schijnen en hen zult 
vereren met Uw wijze raad. 
 
Heer, zegen alstublieft en versterk op bovennatuurlijke wijze de Israëlische 
strijdkrachten naar lichaam, geest en ziel. Bescherm en red ze van alle 
problemen of nood terwijl ze erop uit trekken om hun families te verdedigen 
en deze terroristische enclave aan hun grens uit te roeien. Help hen 
onschuldige levens te behouden en hun leiders goddelijke strategieën te 
geven, zoals U deed met David en zijn machtige mannen. 
 
Wij tillen ook elke gijzelaar naar U op. Vader, bescherm en bewaar de 
gevangenen, schenk mededogen met hen, verlos hen uit de duisternis, 
verwijder hen uit hun slavernij, genees hun wonden en breng ze snel terug 
naar hun families. Wij bidden volgens Jesaja 35:10 dat zij zullen terugkeren 
“met gezang tot Sion; zij zullen blijdschap en vreugde en verdriet verkrijgen 
en het zuchten zal wegvluchten.’ 
 
Vader, het volk Israël treurt. Ze hebben moeders, vaders, kinderen en 
vrienden verloren. Hele gemeenschappen zijn vernietigd. Velen zijn 
aangevallen en lijden aan een diep trauma. Heer, wij vragen dat u 
overeenkomstig Jesaja 51:3 Uw volk, Israël, troost. 
 
Wij erkennen ook dat veel onschuldigen gevangen zitten in het kruisvuur van 
deze oorlog, zowel in Israël als in Gaza. Heer, wij bidden voor hen. Wij bidden 
dat U hen de genade wilt geven om U aan te roepen te midden van de 
verschrikkingen van de oorlog. Wij vragen om bovennatuurlijke 
ontmoetingen die vrede en verlossing zullen brengen. Laat Uw liefde en licht 
bekend zijn, zelfs op de donkerste plaatsen. 
 



 

 Postbus 40180, 8004 DD Zwolle • +31 38 750128 • info@icej.nl • www.icej.nl • IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16 • KVK: 41189031 • RSIN: 006765117 

 

Heer, de vijand is een leugenaar en de vader van alle leugens. We zien zijn 
leugens verspreid worden in de pers, de Verenigde Naties, op 
universiteitscampussen, op sociale media en overal waar de mensheid hem 
een platform biedt. Heer, wij vragen U om elke leugenachtige tong die dit 
geweld en bloedbad tegen Israël en het Joodse volk zou proberen te 
rechtvaardigen, de mond te snoeren. 
 
Wij verklaren dat geen enkel wapen dat tegen Uw volk wordt gevormd, zal 
gedijen, en elke tong die tegen hen in opstand komt, veroordelen wij. Vader, 
geef mensen een honger naar waarheid – en versterk de stemmen van de 
waarheid, waar ze ook gevonden worden. 
 
Heer, U draagt ons op om voor onze vijanden te bidden, dus heffen we de 
terroristen op die dit verschrikkelijke bloedbad hebben begaan en die zo 
vervuld zijn van het gif van woede en bedrog dat ze proberen te vernietigen 
en erdoor vernietigd zullen worden. Wij bidden dat ieder hart dat op zoek is 
naar waarheid U zal vinden en de kans zal krijgen om zich te bekeren en zich 
af te keren van hun kwade wegen. 
Heer, wij verheffen ook het Joodse volk van de diaspora – die in ons land. Wij 
vragen dat U hen beschermt overeenkomstig Psalm 91. Wij bidden ook dat, 
nu de geest van antisemitisme zijn lelijke kop opsteekt, zoals niet gezien wordt 
in onze generatie, Uw volk Israël U zal zoeken voor hun bemoediging en 
troost. Mogen onze gebeden en steun hen troost bieden dat ze niet alleen 
zijn. 
Heer, in overeenstemming met Psalm 122:6–9 bidden wij voor de vrede van 
Jeruzalem en dat allen die van haar houden veilig zullen zijn in dit uur. 
Tenslotte sluiten wij ons aan bij onze Joodse vrienden in de bevestiging dat 
de Heer God van Israël Koning is en dat Zijn heerschappij absoluut is. O Heer, 
wees vooral verheerlijkt als de God die wat de vijand bedoeld heeft ten 
kwade neemt en ten goede verandert. 
In Uw machtige naam bidden wij. Amen. 


